’t Preaksteulke

Nr. 17 (Jaargang 55)
6 december — 26 december 2025

Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi



Pastoraal team, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp

Th.H.P. Munsterhuis, priester tel. 06 - 5316 3563

e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel. 06 - 5764 5245

e-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.LA.P. Schraven, pastoraal werkster tel. 06 - 2292 4657
e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum
Taak: beheer gebouwen en financién
Contactpersoon: Jan Bank, voorzitter

tel. 06 - 38428578 e-mail: janbank1956 @gmail.com

Pastoraatsgroep Coordinatie pastorale activiteiten.
Contactpersoon: Susan Broekhuis
tel. 06 — 5732 8723 e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3 0541-29 2991
Geopend maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen, 9 tot 11 uur
E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl
Bankrekening: NL56 RABO 0140 1005 12
Website www.lumenchristi.nl
£ Parochie Lumen Christi.
Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar
secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:
0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Bij overlijden
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen
dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoérdinator.
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Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen
van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw
eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De pas-
tores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.

Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:
Josephine Bossink: 06 —53763110 | Hans Rozendaal:06—5117 3956

Karin Diepenmaat: 06 —4662 4380 | Jan Veldboer: 0541 -291954
Caritas

Aanvragen voor (financiéle) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:
Telefoon 06 — 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Website: www.caritaslumenchristi.nl
Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCl Lumen Christi

Repaircafé

Het Repaircafé is gevestigd in de kringloop van Ootmarsum. Elke maandag tus-
sen 10 tot 12 uur kan men vrijblijvend binnenlopen voor reparaties. Tussentijds
aanleveren van spullen is helaas niet mogelijk, ook niet via de kringloop.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maan-
den voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen. Een verzoek hiertoe kunt u
indienen bij het secretariaat van Lumen Christi, secretariaat@lumenchristi.nl of
0541-353551.

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van
de pastores bellen op hun mobiele telefoon (zie pagina 2 van dit blad of op de
website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is
kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van
de andere pastores bellen. De pastores zijn — behoudens vrije dagen en vakan-
ties — dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze
tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl tel.: 0541 — 353 551
Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 — 12.00 uur
Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.
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Zondag 7 december
09.00 uur

m.m.v.

Parochieel voorganger:
Collecte:

Zondag 14 december
09.00 uur

m.m.v.

Voorganger:
Collecte:

Donderdag 18 december
18.30 uur

m.m.v.

Parochieel voorganger:
Collecte:

Vrijdag 19 december
14.30 uur

m.m.v

Pastoraal werker:
Collecte:

Zondag 21 december
09.00 uur

m.m.v.

Voorganger:
Collecte:

2¢ zondag van de Advent

Woord- en Gebedsviering

Het Koor Stem en Klank

H. Loman

voor het werk in onze eigen parochie

3¢ zondag van de Advent

Eucharistie -, boete-, themaviering
Het Themakoor

Pastoor T. Munsterhuis

voor het werk in onze eigen parochie

Kerstviering Vrouwen van Buiten

Het koor Stem en Klank
C. Bolscher — van Duinen
voor het werk in onze eigen parochie

Kerstviering Senioren

Het Koor Stem en Klank
l. Schraven
voor het werk in onze eigen parochie

4¢ zondag van de Advent

Woord- en Communieviering

Het Herenkoor.

Diaken J. Kerkhof Jonkman

voor het werk in onze eigen parochie

Na deze viering wordt U allen van harte uitgenodigd voor een
Kop koffie of thee in de pastorie




KERSTAVOND
Woensdag 24 december
17.00 uur

m.m.v.:

Pastoraal werker:

Er zijn 2 collectes

1¢ Collecte:

2¢ collecte:

KERSTAVOND
Woensdag 24 december
19.00 uur

m.m.v.:

Voorganger:

Er zijn 2 collectes

1¢ Collecte:

2¢ collecte:

1¢ KERSTDAG
Donderdag 25 december
06.00 uur

m.m.v.:

Voorgangers:

1¢ KERSTDAG
Donderdag 25 december
09.00 uur

m.m.v.:

Parochieel voorganger:
Er zijn 2 collectes

1¢ Collecte:

2¢ collecte:

Gezinsviering

Woord- en Communieviering
Het Kinderkoor

Diaken J. Kerkhof Jonkman

voor het werk in onze eigen parochie
de extra versiering van Kerstmis

Woord- en Communieviering
Themaviering

Het Themakoor

Diaken J. Kerkhof Jonkman

voor het werk in onze eigen parochie
de extra versiering van Kerstmis

Eucharistieviering

Het Herenkoor
Pastoor T. Munsterhuis en
Diaken J. Kerkhof Jonkman

Woord- en Communieviering

Het Koor Stem en Klank
C. Bolscher — van Duinen

voor het werk in onze eigen parochie
de extra versiering van Kerstmis.




Zondag 28 december
om 9.00 uur

m.m.v.:

Parochieel voorganger:
Collecte:

Woensdag 31 december

m.m.v.:
Voorganger:
Collecte:

Woord en Gebed viering

Het Koor Stem en Klank
C. Bolscher — van Duinen
voor het werk in onze eigen parochie

OUDJAARS AVOND - Themaviering
Woord- en Communieviering

Het Themakoor

Diaken J. Kerkhof Jonkman

voor het werk in onze eigen parochie

Zondag 4 januari
09.00 uur
m.m.v.:
Voorganger:
Collecte:

Woord- en Communieviering

Het Herenkoor
Diaken J. Kerkhof Jonkman
voor het werk in onze eigen parochie

Zondag 11 januari
09.00 uur

m.m.v.:

Parochieel voorganger:
Collecte:

Woord- en Gebedviering

Het Koor Stem en Klank
H. Loman
voor het werk in onze eigen parochie




In onze Geloofsgemeenschap is overleden:

Marian Wassink — Geijs op de leeftijd van 48 jaar.

Bob Boom op de leeftijd van 67 jaar.

Marie Kamphuis — Ruel op de leeftijd van 99 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

In onze Geloofsgemeenschap zijn gedoopt:
Jip Keupink.

Hugo Vaanholt.

Ouders van harte gefeliciteerd.

Misintenties Kerstmis 2025

Intenties voor Kerstavond:

Ouders Reinders-Meyerink en Mieke, Elly, Henk, Siny en Wim

Overleden ouders Elferink-Lentferink

Annie en Johan Broekhuis en Pater Cyprianus

Jan Segerink

Herman en Sientje Loman-Niehoff

Overleden ouders Hesselink-Eppink en overleden familie Kuks-Hassink en
Ria Haarhuis

Intenties 1¢ Kerstdag:

Theo van der Aa en overleden ouders Bruns-Stevelink
Bernard en Nats Lentferink-Hulsink
Frans en Marie Lentferink-Bouhuis
Overleden ouders Lentferink-Pelgrom
Overleden ouders Wiegink-Arkink
Bennie en Marietje Blokhuis-Peters
Overleden ouders Bloemen-Heesink
Overleden ouders Beijerink-Rekers
Overleden familie Borggreve-Mollink
Toon, Annie en Gerard Brunninkhuis
Hennie, Sien en Marie Groeneveld
Berenda Lammerink-Krabbe



Hermien Olde Meule

Dhr. van Rooyen en Mevr. van Rooyen-Wassink

Herman en Lien Schroder

Annie van Zijl-Weustink

Overleden ouders Wilhelm Silderhuis en Marie Silderhuis-Sleiderink
Wil Lowik-Silderhuis

Hans Silderhuis

Overleden ouders Bernard en Marie Lowik en Oom Hendrik
Gerrit en Annie Kokhuis-Pegge

Ben en Miny Morshuis

Overleden ouders Gerard en Marie Kamp-Wissink

Overleden ouders Bernard en Marie Schroder-Maseland en Harry en Marja
Lindsey Teikotte

Antoon Oude Monnink en overleden ouders Oude Monnink-Borggreve
Harry en Rieky Platter

Carmen Blokhuis

John Reinders en Mieke Reinders-Heisterkamp

Gerrit en Annie Bolscher-Bos en overleden familie

Frans en Annie Wilbers-Quaink en Maria Wilbers en Nico Wilbers
Overleden ouders Ria en Jan Bolscher en Stijn Bolscher

Ouders Bossink-van der Klamp

Johan Nollen

Overleden ouders Rouwers-Bekhuis

Gerard en Truus Oude Weernink

Overleden familie Oude Nijhuis-Tenniglo

Bernard en Marie Tijink-Lansink en Zuster Redemptia

Ouders Roelink-Kloeze en Mieke en Annie

Gerard Luttikhuis

Overleden ouders Niehof- Mulstege en familie

Overleden ouders Oude Vrielink-Eidhof

Gerard Dijkers

Frans Wesselink

Ouders Lohuis-Pikkemaat

Annie van der Aa-Oude Voshaar

Ine Stevelink-Alberink

Everhard Tijink en Geertruida Tijink-Ensink

Feem, Hendrik en Johan Kloeze en Herman Kloeze



Herman en Marie Dijkhuis-Quaink

Ben en Truus Kaptein-Blokhuis

Ouders Morsink-Golbach

Gerrit en Siny Pikkemaat-Nijhuis en Jan Pikkemaat
Marcel Pikkemaat en Femie Pikkemaat
Frans en Jelle Swennenhuis

Frans Peters en overleden familie
Overleden ouders Wegdam-Huitink

Gerrit Buijvoets, Ine Buijvoets-Koopmans en Henny Buijvoets-Koopmans
Familie Buijvoets-Brevink

Familie Koopmans

Henk Heerink en overleden familie Kroeze

Rie Heesink

Annie Steggink-Geuke

Familie Steggink-Geuke

Harry Vos en overleden Vos-Wermelink

Tonnie Bossink

Overleden ouders Roelink-Keupink

Jan Olde Dubbelink

Overleden ouders Tijink-Smithuis en Jan en Bennie Tijink

Toos Scholten-Teikotte

Lies Wassink

Cobie van der Aa-Dorresteyn en overleden ouders van der Aa
Gerard Damhuis en overleden familie Damhuis-ten Oever
Hennie Nijhuis en Ellen Niehoff-Nijhuis en familie Nijhuis-Zegger
Overleden ouders Eppink-Stevelink
Annie Lammerink-Bekhuis

Overleden ouders Krop-Heesink
Wilma Heerink-Krop

Antoon, Marie en Ben Wiefferink
Barto en Jeroen ten Bos

Overleden familie Stevelink-Reest
Overleden ouders Oude Wolcherink-Broekhuis
Overleden ouders Ekelhof-Brinkers
Henk en Siny Kamphuis

Tonnie Sanders

Jan en Jo Rekers-ter Horst




Mies Remerink-ter Horst en Ans ter Horst

Ouders ter Horst-Jannink

Overleden ouders Lohuis-Heesink

Gerard Kamphuis en overleden ouders Kamphuis-Alberink
Frans en Mientje Snoeyink en overleden ouders Snoeyink-Rekers

Gerard en Truus Heerink-Peters

Herman en Mientje Bossink-Veldhuis

Gerard Velers en ouders Velers-Blokhuis

Overleden ouders Eertman-Schimmel

Annie en Frans Heisterkamp

Annie ten Bokum en Toos ten Bokum-van Dartel

Hennie en Frank Busscher en overleden ouders Busscher-Lansink

Frans en Tonnie Lansink

Frans Fox

Overleden ouders Aveskamp-Koopman en Sien Aveskamp-Nieuwe Weme
Overleden ouders Frans en Truus Tenniglo-Rikhof

Overleden grootouders Tenniglo-Nijmeijer

Henk Scholten en overleden familie Scholten-Steinmeijer

Gerard Droste

Overleden ouders Droste-Kunne en overleden familie

Overleden ouders van den Hoek-Struis en overleden familie

Anna en Herman Kunne-Mers en overleden familie

Henk van der Maas

Overleden ouders Johan en Annie Steinmeijer-Groener

Marian Wiegink-Hagedoorn en John Overvelde

Overleden familie Pikkemaat-Steggink

Overleden ouders, opa en oma Gerrit-Velers en Marie Velers-Kempers
Overleden ouders van Benthem-Achterweust
Overleden ouders Johan en Tilda Veldboer-Tijink
Overleden ouders Rikkink, Erna, Bertho en Gonny

R
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Goede doelen, ook de kerk kan een goed doel zijn !!

U ziet het met enige regelmaat op TV, iets nalaten aan een goed doel. Heeft
u zich wel eens gerealiseerd dat nalaten aan een kerkelijke instelling ook
een goed doel is? Er zijn mensen die in hun testament laten beschrijven dat
uit hun nalatenschap een bepaald bedrag bestemd is voor een goed doel,
wat dat dan ook moge zijn. Als u iets uit uw nalatenschap aan bv de kerk
wilt nalaten dan kunt u dat notarieel laten vastleggen. We prijzen ons ge-
lukkig dat ook de Simon en Judaskerk in Ootmarsum door erflaters wel
eens wordt bedacht door een bepaald bedrag uit de nalatenschap voor de
kerk te bestempelen. U kunt zelfs in een testament laten opnemen waar-
aan het besteed moet worden. Er zijn bijvoorbeeld parochianen geweest
die hebben bepaald dat uit hun nalatenschap gebrandschilderde ramen
moesten worden gekocht en ook dat een deel van de nalatenschap be-
stemd is voor onderhoud van de kerk of het monumentale orgel. Er zijn le-
gio mogelijkheden. Over een nalatenschap aan een kerk of een ANBI instel-
ling hoeft de ontvanger geen successierecht te betalen.

Is uw interesse gewekt en/of heeft u een bepaald doel voor ogen bespreek
het eens met uw notaris. Hij of zij kan u de nodige informatie verschaffen.
Daarnaast is het ook mogelijk om middels een schriftelijk vastgelegde over-
eenkomst gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks een vast bedrag aan
de kerk te schenken. Dit bedrag is doorgaans voor 100% aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Dit kan via de actie kerkbalans geregeld worden.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een liefdevol en gezond nieuwe jaar.
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om iedereen (en dat zijn er
heel veel) die zich op welke wijze dan ook voor onze (geloofs)gemeenschap
hebben ingezet hiervoor langs deze weg hartelijk te bedanken. We hopen
ook in het nieuwe jaar weer een beroep op u te mogen doen.

Collecte tijdens kerstmis
Op kerstavond alsmede op 1¢ kerstdag zijn er twee collectes.
De 1¢© collecte is bestemd voor het werk in onze eigen geloofsgemeenschap.
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De 2¢ collecte is bestemd voor dekking van de kosten van (kerst)versiering,
verwarming en onderhoud van onze monumentale kerk.
Mogen we tijdens deze vieringen rekenen op een gulle bijdrage.

Bezichtiging Kerststal in de kerk

Graag nodigen we ouders/grootouders met hun kinderen en/of kleinkin-
deren uit onze prachtige kerststallen in de kerk te bewonderen. Er zijn 2
stallen opgesteld. Eén stal komt uit het voormalige klooster en de ander be-
staat uit beelden van aangekleed houtsnijwerk. Het is zeker de moeite
waard om een en ander in de prachtig versierde kerk te komen bewonde-
ren.

Op 1° en 2¢ kerstdag en overige dagen is de kerk dagelijks geopend van
12.00 -16.00 uur.

In de week tussen kerst en nieuwjaar is de kerk ook geopend.

Aanpassingen Kerk TV
Ook in het afgelopen jaar was de kerk TV via internet voor iedereen gratis

beschikbaar.
Kerk TV is uitsluitend digitaal te volgen via: Kerk tv parochie Lumen Christi.

Dovenring vereist een goede afstemming van de apparatuur

Voor mensen met een hoorapparaat is er al vele jaren een ringleiding in de
vloer van de kerk, en mits goed afgesteld, is men goed in staat de gespro-
ken teksten te volgen.

Site van de parochie Lumen Christi

Op www.lumenchristi.nl vindt u van belang zijnde info over onze geloofsge-
meenschap en op www.inenomootmarsum.nl staan wekelijks de tijden van
vieringen en ook in Dinkellandvisie.

Door een mail naar preaksteulke@lumenchristi.nl kunt u kenbaar maken
dat u het parochieblad per mail wilt ontvangen. Velen zijn u al voorgegaan.
Doen he!

Zalig Nieuwjaar
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Pastorpraat - Kerstmis

Troost en uitdaging

Beste mensen,

met Kerstmis vieren we, dat het Woord van God is vlees geworden. Wat
betekent die boodschap van licht en leven voor ieder van ons. Het is een
boodschap die groter is dan woorden. Hij die zelf groter is dan alle woorden
is binnengekomen in onze wereld. Hij is verschenen in dit kind van licht,
weerloos en zonder macht. Het kind in de kribbe is er een teken van, waar
het God om gaat.

Maar we mogen het ook zo zeggen: Zijn plaats was niet in de herberg. Hij
hoorde niet bij de groten; hij hoorde bij de minsten en de kleinen. Dat im-
mers zal de boodschap zijn van deze Jezus. Hij die gezegd heeft : Wat je
aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. In je-
zus vereenzelvigt God zich met de mensen. Waar zij zijn, daar dienen we
God te zoeken, daar laat Hij zich vinden, daar verbindt hij zich aan ieder van
ons. Want wie van ons is nooit kwetsbaar en klein in dit leven ? Wie kent
nooit angst als je in de toekomst kijkt ? Wie kent nooit de last van het dage-
lijks leven ? Weet dan, God laat zich kennen in dit kind in de kribbe, weer-
loos en delend in de lotgevallen van allen die klein en kwetsbaar in het le-
ven staan. Weet dan, Zijn licht is leven, voorbij de duisternis,

Maar Kerstmis mag niet alleen een troost zijn, het is een troost en een uit-
daging tegelijk. Want Hij de God-met-ons, de Immanuel verandert de we-
reld niet zonder ons; de kleine wereld om ons heen niet en evenmin de
grote wereld, die ons soms nog machtelozer maakt door alles wat er ge-
beurt. Tot vandaag de dag toe: mensen gemarteld en vernederd, kinderen
misbruikt, wapengekletter. God verandert de wereld niet zonder ons. Der
uitdaging is, dat wij veranderen. Dat wij het Kind in ons toelaten, dit Chris-
tuskind van licht. Dan mogen we ontdekken wat eigenlijke macht is, wat
waarachtig leven is. Dan mogen we ervaren, dat Jij meegaat op onze weg,
alle kruisen voorbij. Zo gaat de mens-wording verder. Zo worden we men-
sen naar Gods welbehagen. Zo zal Hij in ons eigen levensverhaal een God-
met-ons zijn, onafscheidelijk, want geen toekomst, geen dood, geen macht
zal ons kunnen scheiden van Zijn liefde.

Van harte wens ik ons allen, ook namens het pastoresteam een zalig Kerst-
mis.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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Uitnodiging voor de Kerstviering

In deze donkere en vaak kille decembermaand zoeken we naar warmte,
versieren onze huizen en maken het gezellig. We verlangen naar licht,
vrede en saamhorigheid.

Het is een onbestemd gevoel. Dat gevoel proberen wij onder woorden te
brengen in een viering met als thema:

“LICHT EN LUISTER”

OP VRIUDAGMIDDAG 19 DECEMEBER OM 14.30 UUR IN
ONZE PAROCHIEKERK

Een ieder die in aanloop naar Kerstmis deze kerstviering graag wil meema-
ken is van harte welkom.

De viering wordt voorgegaan door pastoraal werker mevr. Ingrid Schraven,
met zang van het koor “Stem en Klank” o.l.v. Monique ter Horst. Na de vie-
ring gaan we koffiedrinken bij van der Maas. Voor de kosten van hiervan
vragen wij van iedereen een bijdrage, hiervoor is er een collecte tijdens de
viering.

Deze middag wordt georganiseerd door

het Seniorenpastoraat in samenwerking met Senioren Ootmarsum.

Communie thuis met Kerst

Omdat vele ouderen niet meer de vieringen in de kerk kunnen bijwonen, en
daardoor de Heilige Communie niet kunnen ontvangen, komt het pastoraal
team met het voorstel om in de Week voorafgaand aan Kerstmis bij die
groep parochianen de communie thuis te brengen. Wilt u hiervoor in aan-
merking komen, dan kunt u dit doorgeven, met vermelding van adres en te-
lefoonnummer, bij het secretariaat in uw eigen geloofsgemeenschap. We
zullen heel zorgvuldig te werk gaan bij dit aanbod. Schroom niet om u te
melden indien u graag voor Kerstmis thuis de communie wilt ontvangen.
Pastoraal Team Lumen Christi
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KERSTAVOND 24 december 17:00

Kerst is een tijd van licht, hoop en samen zijn. Daarom nodigen wij
jullie van harte uit om op kerstavond 24 december 2025 om 17:00
uur samen met ons de geboorte van Jezus te vieren in de kerk.

Kom zoals je bent —iedereen is welkom.
Samen maken we er een mooie,
liefdevolle avond van! Aan het
begin van de viering zal het
Vredeslicht uit Bethlehem worden
binnengedragen.

Datum: 24 december
Tijd: 17:00 vur

We hopen jullie te mogen begroeten
en samen het kerstlicht te laten
stralen.

Het Kinderkoor ‘Zing en Swing’ o.l.v.
Desiree Feddema verzorgt de liederen.

Zalig Kerstfeest allemaal £

Hebben jullie thuis ook een mooie Kerststal? Neem dan het
kindje Jezus mee. Tijdens de viering kunnen jullie met de pastor
het kindje in de stal leggen en deze laten zegenen. Aan het
einde van de viering mag je het kindje weer mee naar huis
nemen. Je mag ook altjjd kleurpotloden meenemen om het
boekje te kleuren. We hopen jullie allemaal te zien!
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“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Beste Parochiaan,

Januari is Kerkbalansmaand. Waarom zou U eigenlijk willen ‘geven om’ de
kerk? En dan ‘geven om’ in de dubbele betekenis van het woord : enerzijds
‘houden van’, maar anderzijds ook ‘ondersteunen’, ‘doneren opdat de kerk
door kan blijven gaan’. Laat ik om te beginnen duidelijk maken dat het wel
gaat om uw/jouw kerk, uw/jouw geloofsgemeenschap. Als gemeenschap zien
we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar in blijde en in minder
mooie dagen, met zingeving, troost en richting. Dit beschouwt de kerk als haar
hoofdtaak. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor
staat? Met het motto: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN wordt
ook in 2026 de actie Kerkbalans gehouden. Want de kerk is voor veel mensen
en op tal van manieren van betekenis. Een vaste groep vrijwilligers staat ieder
jaar klaar om deze actie tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Het paro-
chiebestuur en het pastorale team zijn hen dan ook onverminderd dankbaar
voor hun inzet en voor de inzet van alle vrijwilligers.

KERK ZIJN WIJ SAMEN

De kerk als plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, maar ook als
plaats die ons mensen met elkaar verbindt op belangrijke momenten in ons le-
ven. Die momenten zijn niet in geld te vertalen; maar dat centrale punt in onze
kernen moet wel onderhouden worden (o.a. schilderwerk, restauratie). Uw
kerk kost geld. De vieringen, de vele activiteiten op gebied van catechese (o.a.
familiezondagen, de missionaire kerk en naast de voorbereiding op de doop,
investeringen in begeleiding van eerste communicanten en vormelingen, de
huwelijksvoorbereiding en cursussen voor vrijwilligers).

Belangrijk voor kerk-zijn is ook de diaconie (0.a. zorg voor naasten, ouderen en
eenzamen en missionaire projecten). Daarnaast de verwarming en de verlich-
ting; deze energiekosten zijn met sprongen omhoog gegaan. Verder zijn er de
verzekeringen en de personeelskosten; allemaal kosten die gemaakt moeten
worden om de kerkdeuren open te houden om mensen met elkaar te kunnen
blijven verbinden; met als grote inspiratiebron Jezus Christus.

Ook in 2026 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar heb-
ben wij uw steun bij nodig en daarom is er ook dit jaar weer de actie
KERKBALANS met als thema “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”".
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We zijn dankbaar, dat we van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de sa-
menleving. Maar dat gaat helaas niet vanzelf. Het kost inzet van velen, maar
vraagt ook om voldoende middelen. Daarom doen we ook in 2026 een drin-
gend beroep op u voor een gulle bijdrage. Zodat uw/jouw kerk (de gelovige
gemeenschap en kerkgebouw) kan blijven bestaan en zo dienstbaar kan zijn.
De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote
waarde. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdie-
ping en ontmoeting zoeken. Geef gul, om zo solidair te zijn met uw eigen kerk.
Het voortbestaan van kerk en geloofsgemeenschap zal daar o.a. van afhangen.
U draagt toch ook de lokale gemeenschap een warm hart toe? Neem dan ook
in 2026 weer deel aan de actie kerkbalans. Bij voorbaat al heel hartelijk dank
voor uw vrijgevigheid.

Veel Heil en Zegen voor 2026 en een vriendelijke groet namens het parochie-
bestuur en het pastorale team,
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Nachtmis 2025

Ook dit jaar zal er weer een Nachtmis zijn in de vroege ochtend van de eer-
ste Kerstdag.

We zien de laatste jaren een toenemende belangstelling voor deze bijzon-
dere viering. Misschien is het ook iets voor u? Ervaar op dit vroege tijdstip
de vreugde van kerst in een sfeervol versierde kerk!

Voorgangers zijn pastoor Munsterhuis en diaken Kerkhof Jonkman.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Gregoriaans Herenkoor on-
der leiding van dirigent Jozef Kolmschot.

Natuurlijk zullen er vertrouwde en bekende kerstliederen te horen zijn. De
meerstemmige vaste gezangen komen uit de mis ‘te deum laudamus’ van
Perosi en de traditionele gregoriaanse gezangen uit de nachtmis zullen niet
ontbreken.

U bent van harte welkom om de komst van het kerstkind samen te vieren
op dit bijzondere tijdstip.

Locatie: Simon en Judaskerk in Ootmarsum

Wanneer: 1¢ kerstdag, donderdag 25 december om 6:00 uur
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Adventsactie

Sinds 1966 zet Adventsactie zich in voor mensen in kwetsbare omstandig-
heden om juist in de aanloop naar Kerstmis solidariteit en naastenliefde
concreet gestalte te geven. Dit betekent dat in 2025 de 60e Adventsactie
georganiseerd wordt. Omdat we dagelijks horen hoe de meest kwetsbare
mensen en kinderen niet de kansen krijgen waarop ze recht hebben, wil
Adventsactie daar extra bij stilstaan, zeker ook in de aanloop naar 65 jaar
Vastenactie anderhalve maand later.

Het thema van de reguliere campagne Adventsactie 2025 is: Koester een
kind, bouw mee aan morgen

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen die je elk
kind gunt. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze anders
zijn. Omdat hun familie in de marge leeft en omdat iedere dag een strijd is
om te overleven. Dit jaar wordt door Adventsactie stil gestaan bij deze kin-
deren. leder kind verdient een volwaardige plek in zijn of haar gemeen-
schap. leder kind doet ertoe en heeft het recht om mee te doen, om te le-
ren, te groeien en bij te dragen. Adventsactie zet zich in voor kinderen die
nu nog worden buitengesloten. Met lokale partners zorgen zij ervoor dat
kinderen wél naar school kunnen, dat zij wél medische zorg krijgen en dat
ze wél kunnen meedoen.

Nadere informatie over het thema van deze Adventsactie is te vinden op de
website van Vastenactie. De Adventsactie wordt juist in dit jubeljaar als te-
ken van hoop van harte aanbevolen.

Tom van Vilsteren

Adventsactie 2025

T.b.v. de Bisschoppelijke Adventsactie wordt geen vastenzakje bijgevoegd
in het Preaksteulke.

U kunt doneren via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Adventsactie of Uw
bijdrage in een envelop o.v.v. Adventsactie inleveren in de brievenbus van
het Parochie Centrum.

Bij voorbaat dank.
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OMDAT ELK,LICHTIE EEN.VERHAAL HEEFT.

Op WereldLichtjesDag worden er overal ter wereld om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter
nagedachtenis aan (hun) overleden (klein)kinderen. U bent van harte welkom, ook zonder u
aan te melden, om dit lichtritueel met ons te delen, samen met familie, vrienden én kinderen.
Zo gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld.

Parochie Lumen Christi, Protestantse Gemeente Denekamp, PUUR Uitvaart en

Kienhuis Uitvaartverzorging organiseren dit samenzijn. We luisteren samen naar mooie muziek,
troostende woorden en steken kaarsjes aan.

Een eigen inbreng mag natuurlijk ook. Dit kunt u doorgeven aan één van de organisatoren.

* 14 december 2025 ¢ Huis Singraven Denekamp
 18.15/uurinloop ¢ 18:45uur start samenzijn
* 19.00 uur kaarsen aansteken ¢ 20.00 uur.napraten * geen kosten

o JPUUR
%ﬂ " &$ ; i— Ul Il\j»\l! RT

U kunt nog aansluiten bij de boekbespreking:

Wat is Katholiek?

Op 11 november zijn we met vier mensen gestart met de bespreking van
het boek van Jan-Jaap van Peperstraten: Wat is Katholiek. In zijn toeganke-
lijk en met plezier geschreven boek geeft hij een mooie inkijk in de katho-
lieke wereld en laat hij zien wat wij er op dit moment van kunnen leren. Je
bent gedoopt, hebt Eerste Communie gedaan en bent gevormd, maar wat
betekent het eigenlijk dat je katholiek bent. Ja, je gaat nog wel eens naar de
kerk, viert mee in de liturgie, maar hebt weinig kennis van hetgeen we vie-
ren en geloven. Wat betekent het wanneer je katholiek bent? Hierover
gaan de pastores in gesprek met u, aan de hand van het boek van Jan-Jaap
van Peperstraten. We doen dit door hoofdstukken te lezen uit het boek,
waarbij niet alleen de belangrijkste overtuigingen van het katholieke geloof
aan bod komen, maar ook laat zien dat de katholieke kerk heilzaam kan zijn
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voor onze cultuur. Kortom een mooie gelegenheid om uw kennis rond het
katholiek zijn weer op te frissen. Wanneer u deelneemt krijgt u het boek
van de parochie.

De avonden vinden plaats op: 11 december, 13 januari,10 februari, 17
maart en 14 april, in het parochiecentrum, Nicolaasplein 2 te Denekamp,
aanvang 19.30 uur.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat: se-
cretariaat@lumenchrisiti.nl of telefoon: 0541 -353551 (alleen ’s ochtends)

Kopij volgende Preaksteulke

Kopij voor Preaksteulke nr. 18 (periode 27 december 2025 tot 16 januari 2026)
inleveren voor:

maandag 15 december 2025 11.00 uur inleveren op het secretariaat
dinsdag 16 december 2025 18.00 uur per mail preaksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 -57 94 09 01
Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 — 555 11 55
Pastoraal team, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp
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