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Nr. 13 (Jaargang 55)

13 september - 3 oktober 2025

Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi



Pastoraal team, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp

Th.H.P. Munsterhuis, priester tel. 06 - 5316 3563

e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel. 06 - 5764 5245

e-mail: j.kerkhofjonkman@Ilumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster tel. 06 - 2292 4657
e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum
Taak: beheer gebouwen en financién
Contactpersoon: Jan Bank, voorzitter

tel. 06 - 38428578 e-mail: janbank1956 @gmail.com

Pastoraatsgroep Coordinatie pastorale activiteiten.
Contactpersoon: Susan Broekhuis
tel. 06 —5732 8723 e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3 0541-292991

Geopend maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.

E-mailadres: ootmarsum@Ilumenchristi.nl

Bankrekening: NL56 RABO 0140 1005 12

Website www.lumenchristi.nl

£ Parochie Lumen Christi.
Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar
secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:
0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Bij overlijden
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen
dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoérdinator.
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Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen
van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw
eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De pas-
tores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.

Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:
Josephine Bossink: 06 —53763110 | Hans Rozendaal:06—5117 3956

Karin Diepenmaat: 06 —4662 4380 | Jan Veldboer: 0541 -291954
Caritas

Aanvragen voor (financiéle) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:
Telefoon 06 — 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Website: www.caritaslumenchristi.nl
Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCl Lumen Christi

Repaircafé

Het Repaircafé is gevestigd in de kringloop van Ootmarsum. Elke maandag tus-
sen 10 tot 12 uur kan men vrijblijvend binnenlopen voor reparaties. Tussentijds
aanleveren van spullen is helaas niet mogelijk, ook niet via de kringloop.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maan-
den voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbereidingen.
Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen Christi, se-
cretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551.

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van
de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie pagina 2
van dit blad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor
niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten
of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn — behoudens vrije
dagen en vakanties — dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij
ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl tel.: 0541 — 353 551
Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 — 12.00 uur
Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.
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Zondag 14 september Gezinsviering

09.00 uur Woord- en Communieviering

m.m.v. Het Kinder-tienerkoor Zing en Swing
Parochieel voorganger: C. Bolscher — van Duinen

Collecte: voor het werk in onze eigen parochie
Zondag 14 september Orgelconcert

15.00 uur

Organist Henk Verhoef en een gastorganist

De kerk is de hele dag open; voor het concert is de toegang vanaf 14.30
uur en is uiteraard gratis. Een vrije gift, na afloop van het concert, is zeer
welkom.

Zondag 21 september Themaviering

09.00 uur Eucharistie viering

o.l.v. Het Themakoor

Voorganger: Pastoor T. Munsterhuis

Collecte: voor het werk in onze eigen parochie

Na de viering wordt U allen van harte uitgenodigd voor een
kop koffie of thee in de pastorie.

Zondag 28 september VREDESWEEKVIERING.

09.00 uur Eucharistie viering / Oecumenische viering
m.m.v. Het Gelegenheidskoor

Voorgangers: Pastoor T Munsterhuis en

Dominee R. Kloosterziel
Collecte: voor het werk in onze eigen parochie



In onze Geloofsgemeenschap zijn overleden:

Femie Bouwhuis — Wiefferink op de leeftijd van 97 jaar.
Henk Essink op de leeftijd van 78 jaar.

Trees Hesselink — Mensink op de leeftijd van 90 jaar.
Hans Heupink op de leeftijd van 70 jaar.

Toon Eertman op de leeftijd van 72 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Aankondiging gezinsviering- De Barmhartige Vader

Een zoon vraagt aan zijn vader de erfenis, hij gaat op reis en hij gaat
feesten en geeft al het geld uit. Met lege handen keert hij weer terug
naar zijn vader. Zal zijn vader hem weer terugnemen in huis? Kom naar
de viering en hoor hoe het verhaal verder gaat....

Gezinsviering
Zondag 14 september 9.00 uur

Parochieel voorganger  Christa Bolscher
met medewerking van  Kinder-Tienerkoor Zing en Swing




Open Monumentendag

In het tweede weekend van september zijn elk jaar duizenden prach-
tige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen.
Dit jaar vindt de Open Monumentendag plaats op

zaterdag 13 en zondag 14 september 2025

en heeft als thema 'Erfgoed en Architectuur'.

In Ootmarsum zijn daarom meerdere bijzondere monumenten geo-
pend, waaronder de beide prachtige kerken. De protestantse kerk aan
de Ganzenmarkt als ook de katholieke kerk aan het Kerkplein zijn niet
voor niets rijksmonumenten en het bezoeken zeker waard. Daar zijn in
beide kerken tevens de zeer oude en bijzondere orgels te bewonderen.
Zowel het in 1781 door Eberhard Berner gebouwde orgel in de protes-
tantse kerk, als het Epmann-orgel uit 1812 in de Simon en Judas kerk
zijn rijksmonumenten.

In beide kerken wordt u op zaterdag 13 september welkom geheten en
kunt u, zo gewenst deelnemen aan de rondleidingen door de kerkgid-
sen. Op deze zaterdag zijn beide kerken geopend tussen 10.30 uur en
16.00 uur.

Op zaterdag 13 september kunt u in de katholieke kerk tevens een be-
zoek brengen aan de gewelven. In kleine groepen wordt u door een
gids de oude en smalle trappen opgeleid en komt u boven op de gewel-
ven. Daar zijn naast het aloude steenhouwers- en metselwerk van de
gewelven ook de eeuwenoude balken en dakconstructie te bewonde-
ren. Met een beetje geluk krijgt u als premie een prachtig uitzicht op
Ootmarsum.

Naast het bezoek aan de kerk en de gewelven kunt u op zaterdagmid-
dag genieten van het orgelspel van één van onze organisten. In de pro-
testantse kerk hoort u op gezette tijden pianospel.



Op zondag 14 september is de Simon en Judaskerk, na de viering van
9.00 uur, geopend tot 16.00 uur. Een kerkgids heet u van harte wel-
kom.

Al met al is uw bezoek aan deze kerken zeer de moeite waard.

Geluidsniveau in de kerk!

Enkele weken geleden werden we erop geattendeerd, en dat consta-
teerden we zelf ook, dat de geluidskwaliteit tijdens vieringen (sterk)
was afgenomen. We hebben daarop contact gezocht met de installa-
teur die op zondag 13 augustus lijfelijk aanwezig was om ook waar te
nemen dat het geluidsniveau onvoldoende was. Nog tijdens deze vie-
ring kon hij de nodige bijstellingen doorvoeren. Direct na afloop van de
viering konden we enkele kerkgangers polsen of ze de verbetering ook
hebben gemerkt. Het antwoord was dat men wel degelijk een beter ge-
luidsniveau hebben ervaren. Men gaf aan dat men hoopt dat van blij-
vende aard zal zijn.

Overigens merken we graag op dat het geluidsniveau ook afhankelijk is
van een juist gebruik van de microfoon en de snelheid waarmee een
spreker een boodschap verkondigt.

Toch zijn we blij met de gemaakte opmerking omtrent het geluid en
roepen we u op dit, bij afname van de kwaliteit, te blijven doen.

Kerk TV nog uitsluitend digitaal te ontvangen!

Tot mei 2025 was het nog mogelijk om kerk TV uit de Simon en Judas-
kerk in Ootmarsum te ontvangen via het analoge Cogas kanaal. Cogas
heeft echter besloten om dit te beéindigen.

Dit betekent dat vanaf dat moment kerk TV alleen nog digitaal is te
ontvangen.

U kunt kerk TV zien op uw mobile telefoon, via de iPad of een laptop.
Wilt u kerk TV kijken op uw TV toestel (u heeft dan een groter beeld)
dan kan dat ook. In dat geval moet u echter wel contact opnemen met
een installateur, bv Oude Lashof, voor het plaatsen van een kastje. De



kosten hiervan bedragen éénmalig € 275 a € 300 maar dan bent u wel
verzekerd van een helder beeld en een goede geluidskwaliteit.
Overigens kunt u digitaal een viering volgen op elke locatie van de pa-
rochie Lumen Christi.

We wensen u veel kijkplezier.

Uitnodiging Vrijwilligersavond van de Simon en Judaskerk.

Maandagavond 13 oktober 2025 om 19.30 uur
Locatie: Het Damast aan de Laagsestraat (naast de Welkoop).

Hierbij nodigen we alle vrijwilligers van de Simon en Judaskerk te Oot-
marsum uit voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. Dit als dank voor al het
werk dat in het afgelopen jaar weer is verzet voor onze geloofsgemeen-
schap. We zijn daarom blij er weer iets tegenover te kunnen zetten
door middel van deze vrijwilligersavond.

Wij doen dan ook ons best om er een informatieve, maar vooral ook
gezellige avond van te maken en hopen dat jullie allen aanwezig zullen
zijn.

Het programma, al zijn wijzigingen nog mogelijk:

1. 19.30 uur ontvangst met koffie/thee met iets lekkers.

2. Rond de klok van 20.00 uur een kort woord over het afgelopen
jaar en de verwachtingen voor het komende jaar door de Locatie-
raad en de Pastoraatsgroep.

3. Even aandacht voor bepaalde vrijwilligers uit het afgelopen jaar.

4. Een kort woord door pastor Jan kerkhof Jonkman.

5. Korte Pauze voor het rondbrengen van de loten......
voor de jaarlijkse verloting van de Paaskaars!

6. Tijd voor de grote, maar gezellige Quiz, het spel van vraag en ant-
woord.

7. Prijsuitreiking en afsluiting van de avond.



We hopen op 13 oktober alle vrijwilligers welkom te mogen heten om
er samen een gezellige avond van te maken met uiteraard een drankje
en een hapje.

Graag weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom ver-

zoeken wij je vriendelijk om je aan te melden. Dit kan bij het secretari-
aat in Ootmarsum, telefoon

0541 29 29 91.

Aanmelden via de mail kan ook op het mailadres
ootmarsum@lumenchristi.nl

Laat ons voor 10 oktober even weten of je komt!

Pastorpraat - Het nieuwe seizoen is van start

De scholen zijn weer begonnen, we zien ze weer fietsen met de tassen
achterop. Vooral voor de brugklassers is het even wennen op de
nieuwe school, maar ze worden goed begeleid en opgevangen. Het is
weer druk met het verkeer op de straten, mensen gaan en komen van
hun werk, opa’s en oma’s moeten weer oppassen. Ook aan ons is het
de beurt om op maandagmiddag de kleinkinderen op te halen van hun
school in Raalte en daarna ook nog even mee naar de dansles. Zo krijg
je ook iets mee van hun leven, al wonen ze niet naast de deur. Ook vie-
ren we in de kerk het begin van het nieuwe seizoen met een speciale
viering. Vijftien jaar lang zijn we officieel de parochie Lumen Christi, en
daar mogen wij dankbaar voor zijn. Zoveel vrijwilligers die zich dag in
dag uit inzetten voor de geloofsgemeenschappen, zonder hen zou het
niet kunnen. Als pastores zijn wij hen veel dank verschuldigd. We plan-
ten op 14 september, na de startviering in Denekamp een boom, als
symbool van onze verbondenheid met elkaar, wortelend in Twentse
aarde, met onze hoofden gericht naar de Eeuwige. Want al lijkt de sa-
menleving te veranderen, God blijft altijd het fundament van ons leven.
Aan Hem mogen wij ons vastklampen, zeker in onzekere tijden. En de
tijd vliegt voorbij. Zo werd ik deze zomer 75 jaar, en moest daarom mijn
emeritaat aanbieden aan onze bisschop. Dat heb ik gedaan, maar tege-
lijk gevraagd of ik nog enkele jaren door mocht gaan. Ik heb er nog veel
zin in, vind het fijn om zo dicht bij u, mensen, te mogen staan en krijg
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nog veel kracht en inspiratie uit mijn dienstwerk. De bisschop heeft
daar positief op geantwoord. Van jaar tot jaar wordt bekeken hoe het
gaat en of ik nog verder wil of kan doorgaan. Dus ook ik ben in een
nieuwe fase beland en ben dankbaar dat ik dit nog mag doen. Laten we
positief blijven en er samen nog mooie jaren van maken. Dat wij ons
geloof, ook al ziet het er anders uit dan in het verleden, mogen blijven
behouden en vieren voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik wens u al-
len een goed en vruchtbaar werkjaar toe.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT)

We leven in een complexe tijd waarin de geopolitieke spanningen ver-
der oplopen. ‘Als je vrede wilt moet je op oorlog zijn voorbereid’ is een
veelgehoorde uitspraak. We mogen vrijheid koesteren maar dat vraagt
om een krijgsmacht die voorbereid is op haar taken. Het is geen nieuws
dat Defensie gaat uitbreiden en naarstig op zoek is naar nieuwe men-
sen.

Voor iedere militair is zijn of haar thuisfront een belangrijke basis waar
hij of zij op terug kan vallen. Met steun van het thuisfront kan een mili-
tair zijn werk naar behoren verrichten.

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) is een maatschappe-
lijke organisatie die de krijgsmacht bisschop en de aalmoezeniers,
werkzaam bij de Dienst R.K. Geestelijke Verzorging van het Ministerie
van Defensie, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht. Deze op-
dracht houdt in dat aalmoezeniers zich inzetten voor het geestelijk wel-
zijn van de mensen die als militair hun taak verrichten in de krijgsmacht
en hun thuisfront. Meer specifiek wil het NKT inhoud geven aan de in-
bedding van deze zorg voor de (uitgezonden) militairen en hun thuis-
front binnen de Katholieke geloofsgemeenschap. In de vredesweek
wordt er gecollecteerd voor het NKT. Deze collecte wordt van harte bij
u aanbevolen.

Vriendelijke groet, Tom van Vilsteren
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Uitnodiging

Hierbij wordt U uitgenodigd voor de openingsviering van het werkjaar
2025-2026 in de SH. Nicolaaskerk te Denekamp op zondag 14 septem-
ber om 10.30 uur.

Nu de vakanties voor velen voorbij zijn willen we elkaar graag weer
zien. We hopen dat de klimaatveranderingen die her en der in Europa
niet voor overlast gezorgd hebben en het vakantieplezier voor u niet
heeft bedorven. Het is vanwege die klimaatproblematiek dat Paus Fran-
ciscus extra aandacht voor het klimaat heeft gevraagd en er een schep-
pingsperiode voor heeft ingesteld. Ook is het dit jaar een heilig jaar en
tevens 15 jaar geleden dat de parochie Lumen Christi met zijn zeven ge-
loofsgemeenschappen is opgericht. Daarom is er op 14 september een
speciale viering in de kerk in Denekamp waarvoor iedereen is uitgeno-
digd. Aan het einde van de viering zullen we een boom planten in de
pastorietuin. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met
een kopje koffie of thee en iets lekkers. Het pastoraal team zal aanwe-
zig zijn. Van harte welkom.

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O. Twente
Uitnodiging
Op zaterdagmorgen 11 oktober 2025 wordt er weer meditatief gewan-
deld
Het thema is Hemel(s)Water

met nadien desgewenst 'n interessante lezing/rondleiding over het
Franciscanenklooster.

Vertrek wandeling: 09.30 uur vanuit de kloosterkerk te Bardel

Net even over de grens bij Losser — adres Klosterstrasse 11 — D-48455
Bad Bentheim

We verzamelen iets voor 09.30 uur in de prachtige kloosterkerk voor

een korte overweging waarna we samen zo’'n 12 km. wandelen door de
prachtige omgeving van klooster Bardel.

11



Ergens onderweg staat voor u koffie en/of thee klaar met iets lekkers.
Tegen 13.00 uur verwachten we weer terug te zijn. Daarna kan er des-
gewenst worden deelgenomen aan een rondleiding door het klooster.
Deelname gratis: na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten.
Laat u verrassen!

We hopen dat ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel graag wan-
delen en/of iets hebben met spiritualiteit zich op deze zaterdagmorgen
thuis voelen in deze prachtige kloosterkerk en z’n bosrijke omgeving.
De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen
dus.....iedereen is welkom.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen:
vangalenmarjan@gmail.com

Bij de opgave graag ook even uw woonplaats vermelden.

Onze volgende wandeling staat gepland op zaterdag 21 mrt 2026.
(Thema Ontluiken)

Kopij volgende Preaksteulke

Kopij voor Preaksteulke nr. 14 (periode 4 tot 24 oktober 2025)

inleveren voor:

maandag 22 september 2025 11.00 uur inleveren op het secretariaat

dinsdag 23 september 2025 18.00 uur per mail
preaksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 —57 94 09 01
Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 — 555 11 55
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