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Nr. 4 (Jaargang 54)

16 maart — 5 april 2024

Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi



Pastoraal team, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp

Th.H.P. Munsterhuis, priester tel. 06 - 5316 3563

e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel. 06 - 5764 5245

e-mail: i.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.LA.P. Schraven, pastoraal werkster  tel. 06 - 2292 4657
e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, past. werkster tel. 06—-1364 6717
e-mail: ji.vandenbosch@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum
Taak: beheer gebouwen en financién.
Contactpersoon: Henk Eertman, voorzitter

tel. 0541-29 14 78 | e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl
Pastoraatsgroep Codrdinatie pastorale activiteiten.
Contactpersoon: Susan Broekhuis

tel. 06 — 5732 8723 | e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3 7 0541-292991

Geopend maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.

E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl

Bankrekening: NL56 RABO 0140 1005 12

Website www.lumenchristi.nl

£ Parochie Lumen Christi.
Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvan-
gen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld
bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen
Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.



Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:
Josephine Bossink: 06 -5376 3110
Karin Diepenmaat: 06 -4662 4380

Hans Rozendaal: 06 —5117 3956

Jan Veldboer: 0541 -291 954

Caritas

Aanvragen voor (financiéle) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:
Telefoon 06 — 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Website: www.caritaslumenchristi.nl
Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PClI Lumen Christi

Bij overlijden
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij ne-
men dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoordinator.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3
maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbe-
reidingen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lu-
men Christi, secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar
secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:
0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één
van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie el-
ders in dit kerkblad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betref-
fende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een bood-
schap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores
zijn —behoudens vrije dagen en vakanties — dagelijks telefonisch tot 20.00
uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl tel.: 0541 — 353 551
Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 — 12.00 uur
Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.




Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

Parkeren op het kerkplein, (tussen pastorie en kerk) uitsluitend voor
kerkbezoekers om een viering bij te wonen.

Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt omtrent parkeermogelijkhe-
den voor kerkbezoekers tijdens vieringen in de Simon en Judaskerk te Oot-
marsum.

Onder vieringen verstaan we de normale weekendvieringen op zaterdag
en/of zondag, maar ook een avondwake of afscheidsviering en eveneens
een uitvaart- of een huwelijksviering maar het kunnen ook doopdiensten
zijn.

Nomaliter is het beschikbare gedeelte van het kerkplein met paaltjes af-
gesloten. Deze paaltjes worden doorgaans voorafgaand aan een viering
verwijderd en na afloop van een viering worden teruggeplaatst. Het is
dus van belang dat u na afloop van een viering weer direct met uw auto
vertrekt.

Deze ruimte is echter beperkt.

We vragen dan ook deze parkeerplekken zoveel mogelijk beschikbaar te
houden voor mensen voor wie dat min of meer noodzakelijk is. Bent u
goed ter been, parkeer dan uw auto elders! Vaak is het maar een klein
stukje lopen naar de kerk.

Parkeert u op het kerkplein buiten de geboden mogelijkheid dan riskeert u
een boete.

We hopen dat iedereen zich aan deze afspraak gaat houden. Er zijn onder
voorwaarden ook weer parkeermogelijkheden ter hoogte van de huidige
bibliotheek. Let hierbij wel op de beperkingen.

Belangrijke info- en meedenkavond over de toekomstmogelijkheden van
onze kerk.

Beste mensen, we nodigen u graag uit om op maandagavond 15 april om
19.30 uur in de zaal van Het Damast met ons van gedachten te wisselen
over de toekomst van onze kerk en met name ook het kerkgebouw. We
vinden het erg belangrijk ook uw mening te horen in deze belangrijke
kwestie. Onze kerk is en moet het centrum van onze gemeenschap blijven.
De avond begint met een korte uiteenzetting van locatieraad en pasto-
raatsgroep waarna het woord aan u is.




Uiteraard is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje met elkaar van gedachten te wisselen. We hopen velen van u te
mogen begroten. Noteer de datum 15 april aub!

Stabat Mater

De Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing

En het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.

Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die hem 't leven gaf.

Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij 't aanschouwen
van zijn vreselijke straf.

Wie voelt er geen tranen komen
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus” moeder vindt?

Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?

Zij zag wat hij heeft geleden
voor het kwaad dat mensen deden,
zag de zwepen, zag het slaan,

Hoorde 't kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen,
zag hoe hij is doodgegaan. Vertaling: Willem Wilmink



Bijzondere gezinsviering
op zondag 24 maart met;

Palmpasen, presentatie van de
communicantjes & doop

Als Jezus de stad in rijdt op een ezel, zwaaien de
mensen met takken, en palmen naar hem, ze
spreiden de kleden voor Hem uit op de straat. Naar de viering mogen de kinderen hun
palmpaas meenemen voor de optocht door de kerk. Tijdens deze viering zullen de
communicantjes zich presenteren en zich voorstellen aan de
geloofsgemeenschap. Tijdens deze viering heten we heel speciaal welkom in
onze geloofsgemeenschap Pien Huirne uit Agelo die tijdens deze speciale
viering ten overstaan van ons als gemeenschap het Heilig Sacrament van het
doopsel zal ontvangen. We heten Pien van harte welkom in onze
geloofsgemeenschap!

» Zondag 24 maart woord en communieviering
gezinsviering

Thema: Palmpasen & presentatie 1° H.C.& doop
Aanvang viering: 9.00

Voorganger: Pastor van den Bosch

Meenemen: Palmpaas + (communicantjes:
schaapje)

Zang wordt verzorgd door het kinder/tienerkoor
Ootmarsum o.l.v. K. Tijhuis & piano: Herman Koops y -
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Palmpasenoptocht door de stad

Voor de Palmpasenoptocht door het centrum van de stad komt
men samen op de markt om 10.30 uur. Deze optocht staat
onder de leiding van Evert Brons en wordt feestelijk, muzikaal
omlijst door Harmonie Caecilia. Aansluitend na de optocht is bij
café van der Maas een keuring van de palmpaas met prijsjes.
Het is ook dit jaar weer mogelijk om een Palmpasen-pakketje
(bestaande uit stok, buxus en touw) voor €3,00 te bestellen. Dit
kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart
palmpasenootmarsum@hotmail.com. Het pakketje kan worden
opgehaald op vrijdag 22 maart van 14.00- 17.00 uur bij Huize
Franciscus.




Communie thuis met Pasen

Omdat vele ouderen niet meer de vieringen in de kerk kunnen bijwonen, en
daardoor de Heilige Communie niet kunnen ontvangen, komt het pastoraal
team met het voorstel om in de Goede Week bij die groep parochianen de
communie thuis te brengen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt
u dit doorgeven, met vermelding van adres en telefoonnummer, bij het se-
cretariaat in uw eigen geloofsgemeenschap. We zullen heel zorgvuldig te
werk gaan bij dit aanbod. Schroom niet om u te melden indien u graag voor
Pasen thuis de communie wilt ontvangen.

Pastoraal Team Lumen Christi

In onze Geloofsgemeenschap is overleden:
Riet Koopmans — Heupink op de leeftijd van 89 jaar
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

VIERINGEN
Zondag 17 maart Eucharistieviering
09.00 uur
m.m.v. Het Herenkoor
Voorganger: Vicaris Pauw
Collecte: voor het pastoraat in onze parochie

Na deze viering wordt U allen van harte uitgenodigd voor een
kop koffie of thee in de pastorie.

Woensdag 20 maart Meditatieviering
19.00 uur
Voorgangers: C. Bolscher — van Duinen (parochieel)

en Dominee R. Kloosterziel



Zondag 24 maart
09.00 uur

m.m.v.
Voorganger:

PALMPASEN / Woord- en Communieviering

Presentatieviering 1° communiecantjes
en er is een dopeling.

Het Kinder - Tienerkoor

Pastoraal werker J. van den Bosch

Aansluitend na de viering is er de palmpasen optocht.

Collecte:

Witte Donderdag 28 maart

19.00 uur

m.m.v.
Voorgangers:

Goede Vrijdag 29 maart
15.00 uur

m.m.v.

Voorganger:

Goede vrijdag 29 maart
19.30 uur

m.m.v.

Voorganger:

Zaterdag 30 maart
21.00 uur

m.m.v.
Voorgangers:

voor het pastoraat in onze parochie

In Denekamp een gemeenschappelijke
viering van alle parochies van Lumen
Christi ter afsluiting van de aanbidding.
Het Herenkoor

Pastoor T. Munsterhuis en

Diaken J. Kerkhof Jonkman

Kruisweg

Het Themakoor
Diaken J. Kerkhof Jonkman

Goede vrijdag viering

Het Themakoor
Diaken J. Kerkhof Jonkman

Paaswake - Eucharistieviering

Het Koor Stem en Klank
Pastoor T. Munsterhuis en
Diaken J. Kerkhof Jonkman



Zondag 31 maart PASEN / Woord- en Communieviering
09.30 uur

m.m.v. Het Herenkoor
Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman
Zondag 31 maart PASEN / PAASLOF

15.00 uur

m.m.v. Het Herenkoor
Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman
Maandag 1 april 2¢ Paasdag Woord- en Communieviering
om 9.00 uur

m.m.v. Het Tiener- / Kinderkoor.
Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman
Collecte:

In het Paasweekend 30 — 31 — maart en 1 april zijn er 2 collectes.

In de 1° collecte wordt uw gave gevraagd voor het pastoraat in onze eigen
geloofsgemeenschap.

De 2¢© collecte is bestemd voor de extra kosten van de Paasvieringen.

Beide collectes worden van harte bij U aanbevolen.

Misintenties Paaszaterdag 2024

Johan en Annie Broekhuis en Pater Cyprianus Broekhuis
Ouders Roelink-Kloeze en Mieke en Annie

Overleden ouders Elferink-Lentferink

Ouders Reinders-Meyerink en Elly, Henk, Siny en Wim
Gerard Velers en overleden ouders Velers-Blokhuis

Jan Veldhuis en overleden familie

Jan Segerink

Herman en Sientje Loman-Niehoff

Gerard en Annie Meijer-Oude Monnink



Pasen 2024
Herman en Mientje Bossink-Veldhuis jaargedachtenis
Ben Weustink
Gerard en Truus Heerink-Peters
Overleden ouders Wegdam-Huitink
Bernard en Marie Tijink-Lansink en Zuster Redemptia
Overleden ouders Bossink-van der Klamp
Henk Kamphuis
Annie van Zijl-Weustink
Herman en Lien Schroder
Gerard Scholten en Rie Scholten-Wasser
Dhr. van Rooyen en Mevr. van Rooyen-Wassink
Hermien Olde Meule
Jan Lohuis en Marie Lohuis Mollink
Berenda Lammerink-Krabbe
Hennie, Sien en Marie Groeneveld
Overleden familie Borggreve-Mollink
Overleden ouders Eppink-Stevelink
Overleden ouders Bloemen-Heesink
G.B. Stevelink
Bennie en Marietje Blokhuis-Peters
Overleden ouders Beyerink-Rekers
Overleden ouders Wilhelm Silderhuis en Marie Silderhuis-Sleiderink
Wil Lowik-Silderhuis
Hans Silderhuis
Overleden ouders Bernhard en Marie Lowik en oom Hendrik
Overleden ouders Lohuis-Heesink
Annie Lammerink-Bekhuis
Toos Scholten-Teikotte
Rie Heesink
Ouders Tijink-Smithuis en Jan en Bennie Tijink
Tonnie Pouwels
Jan Geerdink
Jan ten Bokum en Toos ten Bokum-van Dartel
Familie Frommink
Overleden ouders Oude Nijhuis-Tenniglo en Jan
Overleden ouders Gerard en Truus Oude Weernink
Harry en Rieky Platter
Carmen Blokhuis
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Antoon Oude Monnink en overleden ouders Oude Monnink-Borggreve
Gerhard Steggink

Bennie, Johan en Rikie Steggink

Ria en Jan Bolscher en Stijn Bolscher

Johan Nollen

Gerrit en Annie Bolscher-Bos en overleden familie
Annie en Frans Wilbers-Quaink en Maria Wilbers
Feem, Hendrik en Johan Kloeze

Herman Kloeze

Ouders Rouwers-Bekhuis

Gerard en Annie Brunninkhuis

Johan en Annie Steinmeijer-Groener

Frans en Jelle Swennenhuis

Overleden ouders Krop-Heesink

Wilma Heerink-Krop

Overleden ouders Niehof-Mulstege en familie
Gerard Luttikhuis

Overleden ouders Lohuis-Pikkemaat

Overleden ouders Vennegoor-Oude Monnink
Overleden ouders A. Oude Vrielink en J.M. Oude Vrielink-Eidhof
Gerard Dijkers

Henk Heerink

Hendrik, Sien, Gerard en Jan Kroeze

Lies Wassink

Barto en Jeroen ten Bos

Jan Lansink en overleden familie Veelders

Annie van der Aa-Oude Voshaar

Overleden ouders Aveskamp-Koopman en Sien Aveskamp-Nieueweme
Truus Kaptein-Blokhuis

Overleden ouders Johan en Tilda Veldboer-Tijink
Annie Steggink-Geuke

Familie Steggink-Geuke

Tonnie Sanders

Jan en Jo Rekers-ter Horst

Mies Remerink-ter Horst en Ans ter Horst
Overleden ouders ter Horst-Jannink

Joke Damhuis-Sanders en Theo Schepers

Jan Peters en overleden ouders Peters-Borggreve
Ouders G.J. Velers en M.G. Velers-Kempers
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Frans en Truus Tenniglo-Rikhof

Overleden grootouders Tenniglo-Nijmeijer

Theo van der Aa en overleden ouders Bruns-Stevelink
Hennie en Frank Busscher

Overleden ouders Busscher-Lansink

Frans en Tonnie Lansink

Hendrik en Mien Bonnes

Cobie van der Aa-Dorresteijn en overleden familie van der Aa
Overleden ouders Kokkelink-Damhuis en Hennie en Theo
Overleden familie Frommink

Tonnie Pouwels

Henk Meijer

Overleden ouders Luttikhuis-Holtwijk

Overleden ouders Morsink-Golbach

Jan Hesselink en overleden ouders Hesselink-Schroter
Overleden ouders Mensink-Velthuis

Overleden ouders Alberink-Ensink

Herman en Marie Dijkhuis-Quaink

Overleden ouders Eertman-Schimmel

Annie en Frans Heisterkamp

Jan Voorpostel

Overleden ouders Jan Meijer en Trees Meijer-Olde Klieverink
Overleden ouders Roelink-Keupink

Overleden ouders Kerkhof Jonkman-Alberink

Overleden ouders Kamphuis-Alberink

Overleden ouders Heisterkamp-Tijink

John Reinders

Siny Mulderink-Heisterkamp

Overleden ouders Rikkink, Erna , Bertho en Gonny Rikkink.
Guus Brons

Frans Fox en familie

Gerard Droste

Overleden ouders Droste - Kunne en Overleden familie
Overleden ouders van den Hoek - Struis en Overleden familie
Anna en Herman Kunne - Mers en Overleden familie

Gerrit Buijvoets, Ine Buijvoets - Koopmans en Henny Buijvoets - Koopmans
Familie Buijvoets - Brevink

Familie Koopmans

12



Mededeling Kerkbalans

De tijdens de maand januari gehouden Aktie Kerkbalans mag ook voor dit
jaar zeker als geslaagd worden genoemd.

Namens Pastores, locatieraad en Pastoraatsgroep van onze Geloofsgemeen-
schap hartelijke dank hiervoor.

De parochianen die via machtiging te kennen hebben gegeven hun bijdrage
voor dit jaar ineens van hun rekening af te schrijven, deze incasso zal plaats-
vinden rond 25 maart aanstaande.

Misschien hebben wij van parochianen hun intekenformulier nog niet terug-
ontvangen en willen toch hun financiéle bijdrage leveren, deze parochianen
stellen we dan ook graag in de gelegenheid alsnog de enveloppe in te leveren
in de brievenbus van het parochiecentrum of hun bijdrage over te boeken op
de bankrekening van Lumen Christi, kerkbijdragen, bankrekening
NL50RAB0O0140198687.

Ook deze parochianen hartelijke dank hiervoor.

Administratie en Codrdinatie kerkbalans.

Pastorpraat - Lentekriebels

Het zonnetje schijnt eindelijk na voor ons gevoel maanden van regen. Het
grauwe in de natuur maakt plaats voor de uitbundige kleuren van tulpen en
krokussen, de dieren ruiken de lente en dartelen en springen dat het een
lieve lust is. De winter mag afgelopen zijn, het leven lacht ons vrolijk toe. En
toch. Ondertussen bereiken ons berichten via de media over een man die op-
kwam voor onrecht en vermoord is, over mensen die op de vlucht zijn, over
kinderen die verdrinken. Na het horen en zien van leed heel dichtbij, komen
bij mij soms gevoelens van onbegrip en machteloosheid op en vraag ook ik
me af waarom dit alles zo maar door kan gaan, hoe zit het met dat verhaal
van God met mensen. En dan..

In dat soort momenten van onmacht ben ik dankbaar voor het verhaal van
Jezus, een man die ook intens verdrietig kon zijn, of boos, die alles wilde
doen om het leed te verzachten, kortom een mens van vlees en bloed. Zijn
verhaal is ook een verhaal van afscheid, van leed en pijn dat we allemaal
meemaken. Maar zijn verhaal is er ook één van opstanding, van rechtop mo-
gen staan. Hij inspireerde anderen om het onrecht te lijf te gaan, om op te
komen voor mens en natuur. Zoals we op hun beurt weer mensen zien die
zorg dragen voor de ander. In de Paasnacht brengen we ons dit verhaal bij-
zonder in herinnering; we brengen de symbolen van licht, vuur en water die

we in de paaswake gebruiken naar binnen in de kerk, als teken dat ook wij
13



mogen opstaan met Christus, en zo openbloeien tot de mens die we willen
zijn, zoals God ons bedoeld heeft. Henk Jongerius heeft dat mooi beschreven
in onderstaand lied dat u wellicht nog kent. Vanuit het pastoraal team wen-
sen wij ieder een Zalig Pasen toe.

Ingrid Schraven

Gezinsviering PASEN Jezus leeft!

G

4 /

Nadat Jezus is gestorven aan het kruis op Goede Vrijdag, hebben ze zijn lichaam van het
kruis genomen en in een in het graf gelegd en er een dikke steen voor gerold. De vrouwen
die bij het graf komen om zijn lichaam te verzorgen met geurige olie vinden een leeg graf. De
steen is al weggerold! Wie heeft dat gedaan? Zijn lichaam zelf is weg.... De vrouwen vinden
Jezus, maar niet in het graf, wel ergens anders.............. Op Paasmaandag kun je komen
luisteren naar dit prachtige verhaal. Waar vinden de vrouwen Jezus? Hoe gaat het verder?

» Paasmaandag 1 april om 9.00 uur

> Soort viering: woord en communieviering geschikt voor alle
leeftijden.

» Thema: Jezus leeft

»> Voorganger: Diaken Kerkhof-Jonkman

> Zang wordt verzorgd door het kinder/tienerkoor Ootmarsum
o.l.v. K. Tijhuis & piano: Herman Koops
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Midvastenloop 2024 op zaterdag 16 maart

De 56e editie van de Midvastenloop Twente zal gaan plaatsvinden op zater-
dag 16 maart 2024.

Tijdens de Midvastenloop Twente krijg je niet alleen de gelegenheid om te
wandelen, maar ook om te genieten van de prachtige natuur in de omge-
ving.

Neem tijdens de wandeling de tijd om te pauzeren met daarbij een lekkere
kop soep, een heerlijke pannenkoek en geniet vooral ook van het uitzicht en
adem de frisse lucht in.

Deelname aan dit bekende evenement is uiteraard ook bedoeld voor het bie-
den van financiéle steun aan twee goede doelen.

Schrijf nu de datum 16 maart 2024 alvast in de agenda voor de 56e Midvas-
tenloop Twente en kijk intussen voor alle nadere info op onze website
www.midvastenloop.nl

We zien je heel graag op 16 maart, klaar om te lopen, te genieten en te ge-
ven.

Het bestuur van de Midvastenloop Twente.

Passie 2024

Na een aantal jaar van afwezigheid wordt er door een enthousiaste groep
vrijwilligers gewerkt aan een nieuwe opzet van de Passie.

Deze zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, 29 maart 2024. Er is ervoor gekozen
om het evenement dit jaar op 1 locatie in de open lucht plaats te laten vin-
den, bij recreatieplas "de Koele" in Langeveen. Er is afscheid genomen van de
processie met het kruis, maar uiteraard keert het iconische wit verlichte kruis
op andere manieren terug.

Tijdens de Passie wordt het lijJdensverhaal van Jezus verteld, vanaf de maal-
tijd op Witte Donderdag, de gebeurtenissen op Goede Vrijdag en de opgang
naar Pasen. Hierbij nemen parochianen uit verschillende geloofsgemeen-
schappen rollen op zich. De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door
de koren Courage uit Langeveen en Cantabilé uit Mariaparochie. De Passie
zal starten om 19.00 uur. Aanvullende informatie zal bekend worden ge-
maakt via de informatiekanalen van de parochie, social media en de lokale
nieuwsbladen.

Wij hopen u 29 maart te zien, Projectgroep Passie 2024
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Vastenactie 2024

In het vorige Preaksteulke is een artikel geschreven over de Vastenactie, die
in het teken staat van de klimaatverandering. Droogte leidt tot minder op-
brengst voor de boeren in India.

Ongeveer 70 % van de bevolking leeft direct of indirect van de landbouw.
Door zich aan te melden bij de Cooperatie Farmers Producs Group, krijgen
deze boeren training in het verbouwen van gierst, een gezond product.

Een deel van de boeren en landarbeiders wordt ingezet bij marketing en ver-
koop hiervan, zo verdienen ze op deze manier weer hun inkomen.

Vastenzakje

In dit Preaksteulke bevindt zich het vastenzakje. Dit kunt U weer inleveren in
de kerk

tijdens de diensten of in de brievenbus van het Parochie Centrum.

Ook is het mogelijk om via machtiging of QR Code Uw gift over te maken,

dit staat op het vastenzakje vermeld.

Bij voorbaat dank.

M.O.V. Ootmarsum

rley L. e N fude s sy
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Heb jij een goed idee? Wij zoeken een nieuwe naam @
voor het kinderkoor en voor het tienerkoor

We zijn op zoek naar een leuke, frisse naam voor het kinderkoor en ook voor
het tienerkoor. We zingen vooral in vieringen in de Simon en Judaskerk.
Daarom gaan veel van onze liedjes over geloof. Deze liedjes zijn modern en
vaak vrolijk, en zeker fijn om te zingen. Daarnaast zingen we ook graag lie-
deren uit musicals en mooie popsongs. Af en toe geven we ook een concert.
Heb jij een leuk idee, een briljant mooie naam die past bij wie wij zijn? Laat je
hart spreken en laat het ons weten. Voor de zomer willen we de nieuwe na-
men bekend maken.

Jouw reactie mag in de brievenbus van het parochiecentrum, kerkplein 4,
Ootmarsum of per mail naar k.tijhuis@hetnet.nl.

Graag ontvangen wij de reacties uiterlijk zondag 12 mei.
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Mocht je meerdere ideeén hebben voor namen, stuur dan gerust een aantal
namen in. De uiteindelijke bedenker van de nieuwe naam / namen krijgt een
leuke verrassing! Doe mee en help ons aan een heel mooie nieuwe naam @
Groetjes van het

Kinder- en Tienerkoor Ootmarsum

Jongerenschola Twente van start

Wij willen ons graag even voorstellen! Wij zijn een
enthousiaste groep jongeren met een voorliefde voor
gregoriaanse zang en wij zijn recentelijk gestart met een
jongerenschola! De jongeren in de groep komen uit
verschillende plaatsen: Delden, Borne, Hengelo en
Enschede. Als jongerenschola houden wij ons bezig met het
zingen van de vaste en wisselende gezangen van de H. Mis en andere vormen
van liturgie. Door ons als jongerengroep toe te leggen op het leren zingen van
de gregoriaanse zang hopen wij daarmee de prachtige gregoriaanse melodieén
ook voor de toekomst te bewaren. Daarnaast is het gregoriaans een
waardevolle vorm van gezongen gebed.

We beginnen tijdens wekelijkse repetities op instapniveau met het leren van
de zang zodat ook onervaren zangers kunnen meedoen. Je hoeft dus geen
enkele voorafgaande zangervaring te hebben. Het koor staat onder leiding van
Louis ten Vregelaar.

We zijn als koor niet aan een specifieke kerk verbonden, maar aan het
samenwerkingsverband van de drie parochies als geheel. Zo zijn we aan de ene
kant voor een grotere groep jongeren bereikbaar en aan de andere kant, na
een aanloopperiode waarin we de basis van het gregoriaans leren, binnen
meerdere kerken inzetbaar.

Ben jij een man in de leeftijd van tussen de 18 en 35 jaar en ben je ook
enthousiast voor of nieuwsgierig naar de gregoriaanse zang? Meld je dan aan
of kom een keer kijken bij de jongerenschola! Of misschien ken je wel iemand
in deze leeftijdsgroep die mogelijke interesse heeft? Wijs deze persoon dan
vooral naar ons door. Voor vragen of aanmelden kan je appen of bellen met
mij (Robin Scheffers) via 06 407 128 23 of Louis ten Vregelaar via 06 360 182
03. Misschien wil je even beproeven of het concept iets voor jou is? Kom dan
vooral een keer langs bij een repetitie in het parochiehuis van de St.
Lambertusbasiliek (Wemenstraat 2) te Hengelo op zondag om 9.30 uur! Mocht
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je niet op dit tijdstip kunnen, maar wel graag mee willen doen, laat dat dan
vooral weten, dan kunnen we je inlichten op het moment dat de repetitietijd
verandert.

Wil je je liever in Ootmarsum het gregoriaans aanleren, kom dan op de
donderdagavond naar de repetitie van het Gregoriaans Herenkoor
Ootmarsum, vanaf 19.00u in de H.H. Simon en Judaskerk. Informatie en/of
aanmelden bij Robert Harperink, 06-51537330.

Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar
Banneux ? - 31 meit/m 4 juni 2024

_ We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom

» Utrecht weer naar Banneux. Dit keer sa-
men met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda.
Het Thema dit jaar is : Onder Maria’s mantel.
Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Arden-
nen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco.
Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, bran-
cardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw
eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstap-
pen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben
in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand
met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenir-
tje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is
er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering
met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en of
bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en we gaan
met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt het u
even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning.
En dit alles voor een prijs van € 390,= alles inbegrepen. Voor een 1 persoons
kamer is er een toeslag van € 50,- ( dus dan € 440,=)

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

Propagandist eigen parochie .......cccccecevvveeveeceeceennnen.

propagandist : Ans Olde Theussink 06 27408273

Tridium coordinator : Bert Elferink 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie
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oV Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente
1S Uitnodiging: Samen meditatief wandelen vanuit de protestantse
,@H._gm kerk te Ootmarsum. Thema: “Op Tocht”
Verzamelen: 9.30 uur in de Protestantse Kerk —
Ganzenmarkt 31, 7631 EM Ootmarsum
Na de auto of fiets te hebben gestald (bijv. op de Stadsweide 7636 PK aan de
Oldenzaalsestraat of Huize Franciscus aan de Meijerij (aan achterzijde Huize
Franciscus is vrij parkeren) wordt u om 09.30 uur voor een korte overweging
verwacht in de kerk waarna we zo’'n 10 8 11 km. in en om het oude stadje
met z’'n prachtig omgeving wandelen.
In dat glooiende landschap wordt op een gezellige plekje ook tijd ingeruimd
voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzon-
dere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond 13.00 uur beéindigen we onze
wandeling op het vertrekpunt bij de kerk.
Deelname gratis; na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten.
Waarschijnlijk kennen alleen échte wandelaars de prachtige plekjes
die we 23 mrt. bezoeken. Laat u verrassen!!
Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en
spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wan-
delliefhebbers uit heel Twente.
De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus..... ieder-
een is welkom.
Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com
Bij opgave per mail svp. tevens uw woonplaats vermelden.

“Synode voor een Synodale Kerk” Beste medeparochianen,

Evenals vorig jaar, is er komend jaar in Rome een ronde waarin gesproken
wordt over een aantal thema’s om de kerk meer bij de tijd te brengen. Paus
Franciscus en de bisschoppen vragen ook ons om in gesprek te gaan met el-
kaar als voorbereiding op de “Synode voor een Synodale Kerk” zoals deze bij-
eenkomst heet.

Los van deze oproep, willen ook wij als pastores graag met u over deze
thema’s in gesprek. Het doel van dit gesprek is bijzonder; we willen niet met
elkaar in discussie, we willen geen lobby voeren namens de kerk en we willen
elkaar niet overtuigen. Wat we wel willen? Samen, met elkaar, open luisteren
en ontvankelijk zijn voor elkaar; samen op zoek gaan naar hoe we in deze tijd
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en in onze situatie op inspirerende wijze bezig kunnen zijn met onze missie;
onderzoeken hoe een synodale Kerk zowel eenheid als diversiteit kan omar-
men. Met andere woorden, hoe kunnen wij als gelovigen medeverantwoor-
delijk zijn voor de boodschap van de kerk, hoe dragen we ons geloof uit, hoe
gastvrij zijn we, hoe verbinden wij ons met hen die het minder hebben?

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit vraagt ons over vier thema’s met el-
kaar te spreken:

Thema 1: Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn
Thema 2: Vorming in een missionaire Kerk

Thema 3: Deelname aan een verwelkomende Kerk

Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

Het tijdspad om alles op tijd in Rome te krijgen is kort; via de bisdommen de

kerkprovincie moet alles voor de zomer afgerond zijn. Daarom nodigen wij u

uit voor een gespreksavond op 9 april om 19.30 -21.30 uur in Denekamp,

waar u kunt kiezen om deel te nemen aan een gesprek over één van deze 4

thema’s.

Als u nog meer informatie wilt over de (vorige) synode dan kunt u dat

vinden op www.luisterendopweg.nl en op
https://www.rkkerk.nl/uitgelicht-synode-synodalekerk

of bij één van de pastores.

Pastoraal team

Kopij volgende Preaksteulke

Kopij voor Preaksteulke nr. 5 (periode 6 april tot 26 april 2024)

inleveren voor:

maandag 25 maart 2024 11.00 uur inleveren op het secretariaat

dinsdag 26 maart 2024 18.00 uur per mail preaksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 —57 94 09 01
Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 — 555 11 55
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